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Scan the QR code for full details Or check our website!

learn more about this exciting merger and how it benefits you!

Exciting News: Cape International and A.H. Spares

Now United Under One Umbrella!

www.ahspares.co.ukwww.ahspares.co.uk

Big News! A.H. Spares Acquires Cape international!

• Cape International and A.H. Spares have merged to better serve the Healey community.

• Steve Norton of Cape International retires, but will continue to contribute part-time.

• Enjoy an expanded catalogue of top-quality Healey parts and unparalleled service.
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                                          Editoriaal- Editorial  

Na een geslaagd HEALEY WEEKEND te Marche is ons volgend agenda-punt 

de INTERCLASSIC SALON te Brussel Heysel waar onze club ook een stand 

heeft. 

Wie een Healey in huis heeft wil steeds deelnemen aan alles wat met zijn 

wagen te zien heeft, uiteraard de rally’s maar ook de algemene vergadering 

van de club met het jaarlijks diner en ook ons te ontmoeten op de stand in 

de salons.( Brussel Antwerpen Stavelot) 

Velen doen ook mee aan rally’s georganiseerd door andere clubs, waar ze 

dan Healey-fanaten ontmoeten uit gans andere windrichtingen, of 

liefhebbers van andere merken. Het is altijd leuk om ons merk te kunnen 

promoten! 

Vergeet niet de pagina ‘agenda’ op onze site regelmatig te bezoeken voor 

nieuwe organisaties. 

 

Après l’attractif week-end à Marche, notre dernier rendez-vous de 2024 se 

fera à notre stand de l’Interclassic . 

Le propriétaire d’une Healey aime participer à tout ce qui tourne autour de 

sa voiture ,participer bien sûr aux rallyes organisés par le club , assister à 

l’assemblée générale et son dîner annuel, nous rencontrer sur le stand  

AHCB lors des salons (Bruxelles, Anvers,Stavelot…) 

Plusieurs d’entre nous participent aussi à des rallyes organisés par d’autres 

clubs , au cours desquels ils rencontrent des ‘’Healeyistes’’ venant d’autres 

horizons , ou des propriétaires de voitures d’autre marques. Cela fait partie 

du plaisir de posséder une Healey et de faire la promotion de la marque. 

N'oubliez pas de consulter régulièrement les pages ‘agenda’ sur notre site 
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      Reisverslag: 2-daagse Rally met Austin Healeys in Marche-en-Famenne 

 

 

 

Vrijdag: Aankomst 

Op vrijdag arriveerden we in het prachtige hotel Quartier Latin in Marche-en-Fa-

menne. De sfeer zat er meteen goed in, want na aankomst genoten we van een ont-

spannen aperitief. De avond werd afgesloten met een heerlijke maaltijd in de bras-

serie van het hotel, waar de gezelligheid van de groep centraal stond. 

 

 

Zaterdag: Rally door de Ardennen 

Na een stevig ontbijt in het hotel begonnen we aan de rally, die ons langs 212 kilo-

meter van schilderachtige wegen door de Ardennen leidde. We passeerden char-

mante stadjes en genoten van het schitterende herfstlandschap met zijn glooiende 

heuvels en valleien. Halverwege de dag was er een sfeervolle picknick op een idylli-

sche locatie, waar we konden bijtanken en ervaringen konden uitwisselen over de 

rit.  
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Bij terugkomst in het hotel genoten we van een aperitief in een lokaal café in het 

dorp, gevolgd door een uitgebreid souper in het restaurant. De avond verliep in 

goede sfeer, waar de liefde voor de auto’s en het avontuur samenkwamen. 

 

 

 

Zondag: Rally richting Namen en Terugreis 

Zondag begon opnieuw met een heerlijk ontbijt, waarna we ons klaar maakten voor 

de laatste etappe van de rally richting Namen. Deze rit was net zo adembenemend 

als de vorige, met prachtige landschappen en leuke dorpjes. Rond de middag hielden 

we nog een laatste gezamenlijke picknick, waarna iedereen zijn weg terug naar huis 

vond. 

 

 

Een welgemeende dank aan het bestuur voor de uitstekende organisatie en de on-

vergetelijke ervaring! Het was een weekend vol plezier, avontuur en mooie herinne-

ringen aan de Austin Healeys en de prachtige omgeving van Marche-en-Famenne. 

 

 

Roadbooks 

 

- Nr 8  Sur la route des légendes d’Ardenne 

- Nr 11 A la découverte des plus beaux villages de Namurois 
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Rapport de voyage : Rallye de 2 jours en Austin Healeys à Marche-en-Famenne 

 

Vendredi : Arrivée 

Le vendredi, nous sommes arrivés au magnifique hôtel Quartier Latin à Marche-en-
Famenne. L'ambiance était au rendez-vous et nous avons profité d'un apéritif décon-
tracté après notre arrivée. La soirée s'est terminée par un délicieux repas dans la brasse-
rie de l'hôtel, où la convivialité du groupe était à l'honneur. 

 

 

 

 

 

Samedi : Rallye dans les Ardennes 

Après un petit déjeuner copieux à l'hôtel, nous avons entamé le rallye, qui nous a con-
duits sur 212 kilomètres de routes pittoresques à travers les Ardennes. Nous avons tra-
versé de charmantes villes et profité des magnifiques paysages d'automne avec leurs 
collines et leurs vallées. À la mi-journée, un pique-nique a été organisé dans un endroit 
idyllique, où nous avons pu faire le plein d'énergie et échanger nos expériences sur la 
randonnée.  
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De retour à l'hôtel, nous avons pris un apéritif dans un café local du village, suivi d'un 

somptueux dîner au restaurant. La soirée s'est déroulée dans la bonne humeur, où 

l'amour des voitures et de l'aventure se sont retrouvés. 

 

Dimanche : Rallye vers Namur et retour  

Le dimanche a commencé par un délicieux petit déjeuner, après quoi nous nous sommes 

préparés pour la dernière étape du rallye en direction de Namur. Ce trajet était tout aussi 

époustouflant que le précédent, avec des paysages magnifiques et des villages pitto-

resques. Vers midi, nous avons organisé un dernier pique-nique commun, après quoi 

tout le monde a pris le chemin du retour. 

Un remerciement sincère au conseil d'administration du club pour l'excellente orga-

nisation et l'expérience inoubliable ! Ce fut un week-end plein de plaisir, d'aventure et 

de grands souvenirs des Austin Healeys et du magnifique environnement de Marche-en-

Famenne. 

 

Cahiers de route 

- Nr 8  Sur la route des légendes d’Ardenne 

- Nr 11 A la découverte des plus beaux villages de Namurois 
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Venez nous voir au stand Austin-Healey club Belgium n°4.009C 
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       30e Rally  Sun Child. 
 

Le programme de la journée s’est déroulé comme suit :  

Het programma van de dag zag eruit als volgt : 

 

8h30 : Accueil et Petit Déjeuner   

La journée a débuté sous un magnifique soleil avec un accueil chaleureux et un 

délicieux petit-déjeuner , dans l’atelier de la concession BMW Louyet à Wavre. Les 

participants ont pu faire connaissance avec leurs compagnons de route tout en 

admirant la soixantaine de voitures, toutes plus belles les unes que les autres.  

 

08h30:  ontvangst en ontbijt 

Het was onder een stralende zon dat we ontvangen werden op de terreinen van de 

BMW-concessie LOUYET te Wavre. 

De koffie en koeken stonden reeds klaar en iedereen kon met de andere aanwezige 

deelnemers kennis maken en ondertussen genieten van de 60tal mooie voertuigen, 

de ene nog mooier dan de andere. 

 

10h00 : Début du ParcoursAprès un briefing détaillé, le parcours a commencé par 

une photo de chaque voiture. Les participants ont ensuite été emmenés à travers les 

splendides paysages du Brabant Wallon et du Condroz. Les panoramas pittoresques 

et les trésors cachés de la région ont véritablement émerveillé tout le monde. 

10h00 : Begin van de rit: 

Na een zeer gedetailleerde briefing, begon de rit met een individuele foto van elke 

wagen. Hierna werden de deelnemers meegenomen in het uiterst mooie landschap 

van Waals Brabant en de Condroz. Iedereen werd verrast door de pittoreske 

landschappen en de verborgen pareltjes die deze streken te bieden hebben. 
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11h45 : Halte au Château de Barvaux Condroz                                                      

Pause bien méritée dans le cadre somptueux du Château de Barvaux Condroz. Les 

participants ont pu déguster des bulles dans une ambiance conviviale, tout en 

s’imprégnant du charme et de l’histoire de ce lieu emblématique. 

11h45 : pauze aan het kasteel van Barvaux Condroz 

Iedereen was tevreden dat we de benen even konden strekken en dit op dit 

prachtige domein. Tevens kon iedereen ook genieten van een aangeboden glas 

‘bubbels’ tijdens het gezellig samenzijn aldaar. Dit alles terwijl de kasteelheer ons de 

geschiedenis van dit prachtige gebouw en omgeving uitlegde. 

  

  

14h30 : Déjeuner au Domaine de la Ferme de BlocqmontLa journée s’est 

poursuivie avec un déjeuner raffiné au Domaine de la Ferme de Blocqmont. Tout le 

monde était enchanté par la qualité du repas.  

14h30 : Middagmaal op het domein van de ‘Ferme de Blocqmont’ 

Het programma voorzag een maaltijd op de ‘ferme de Blocqmont’ die in een zeer 

gezellige sfeer werd genoten. Alle deelnemers waren verrukt over de kwaliteit van 

deze maaltijd. 

 

La 31eme édition est  fixée au dimanche 28 septembre 2025. Bloquez déjà cette 

date ! 

 De 31e editie zal plaats vinden op zondag 28 september 2025.  

Stip deze datum dus reeds aan in jullie agenda. 
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                                                       Reportage souvenirs de nos membres 

En 2018 nous nous sommes inscrits au rallye du Maroc organisé par Cyril Neveu, vainqueur de 

multiples fois du Paris-Dakar en moto  et …  sponsor de notre Club 

Le départ du rallye se donnait à Tanger, l’arrivée étant prévue à Marrakech. 

Cyril connaissant parfaitement bien le Maroc, ce rallye est une occasion exceptionnelle de le 

visiter. Les étapes nous ont permis de parcourir de superbes routes dans des paysages 

exceptionnels. Un passage dans les déserts était également prévu. 

Le rallye se déroule sous l’égide du Roi de Maroc et la sécurité est donc totale. 

Tous  les hôtels dans lesquels nous avons été hébergés sont de niveaux supérieurs. 

Cette organisation est à recommander à tous les amateurs de grands espaces. 

Il ne s’agit pas d’une course, mais des secteurs de «  régularité » sont prévus afin de mettre un 

peu de piment et d’ambiance entre les participants. 

A conseiller à ceux qui veulent vivre un rallye au Maroc en toute sécurité.  

Luc et Francine 
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  Beste Austin Healey vrienden, 

 

 Van 2 tot 7 maart 2024 reden we met onze Austin Healey MK II van 1963 de Rally Maroc Classic, 

georganiseerd door Cyriel Neveu. 

 

 Met adembenemende landschappen, een selectie van hoogwaardige hotels en talrijke 

regelmatigheidsproeven voor fans van de discipline, konden we een authentiek en ongewoon 

Marokko ontdekken, vergezeld door de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit Mohammed VI, 

Koning van Marokko. 

Op zaterdag 2 maart kwamen ongeveer 40  deelnemers bijeen in het Mirage Hotel in Tanger voor 

de traditionele dag van administratieve controles. Zowel oldtimers als GT-Cars waren van de 

partij. Stickers en rallyplaten werden aangebracht, noodzakelijk om  geen snelheidsboetes op te 

lopen ! 

Die dag hadden we ruimschoots de tijd om Tanger, de witte stad, te bezoeken. Tegen onze 

verwachtingen echt de moeite waard. 

Na de algemene briefing volgde, met een prachtige uitzicht over het grote strand, de 

welkomstdrink en het openingsdiner van de Rally. 

De eerste dag van de rally trokken we naar het zuidoosten in de uitlopers van de Rif en te midden 

van groene landbouwgebieden. Na een paar buien en de eerste regelmatigheidsproef bereikten 

we de lunchstop van Ouezzane. In de namiddag kwam de zon tevoorschijn en konden 

vrijwilligers de oude Romeinse ruïnes van Volubilis bezoeken. Geen groot succes want de 

meeste deelnemers hadden meer zin in een babbel bij de ko8ie. Daarna volgde de keizerlijke 

stad Meknes en vervolgens het prachtige Michlifen Hotel in Ifrane. Klein Zwitserland in Marokko. 

 Om het meeste uit het hotel te halen, bood de tweede dag een ochtendlus rond Ifrane en de 

monumentale cederbossen van de Midden-Atlas, waar we een afspraak hadden met de apen. 

Onder een alomtegenwoordige blauwe hemel werd een eerste test gepland in de richting van 

Ras El Ma en zijn duizend jaar oude bomen. Dan volde de langste test van de rally, met veel 

schakelen, die het extra moeilijk maakte. Tot slot de derde test rond Lake Dayat Aoua waar je 

niet in slaap mocht vallen : wij ( en vele anderen) misten immers een afslag L 
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De derde dag was verrassend : met ochtendtemperaturen van bijna 0°C bereikten we Middelt, 

waar in de winter geskied wordt (?), om vervolgens via de palmbossen van de Ziz-kloven te rijden 

naar Merzouga, waar de temperaturen opnieuw rond de 25°C lagen. Er werden twee 

regelmatigheidstesten ingelast op nieuwe wegen voordat we konden genieten van een luxe bivak 

met Marokkaans diner  in de woestijn.   

 

 Aan superlatieven geen gebrek voor de 4e etappe: de mooiste, de langste en ook de zwaarste, 

maar wat een reis. Via de uitgestrekte woestijnen van Tafilalet en heuvelachtige bochten 

bereikten we de Todra-kloven. Vervolgens een klim tot meer dan 2800 meter hoog en een lunch 

aan de oevers van het legendarische meer van Tislit d'Imilchil, in Berberland. De finish van dag 4 

lag in Bin El Ouidane, aan de oevers van het azuurblauwe meer Okerkleurige Aarde. 

De laatste dag passeerde de route de beroemde Ouzoud-watervallen en werden twee laatste 

speciale regelmatigheidsproeven afgewerkt om uiteindelijk het prachtige Hotal Mamounia te 

bereiken. De unieke reis werd afgesloten met een afscheidsdiner en uiteraard de prijsuitreiking. 

We vielen met onze Healey niet in de prijzen maar kunnen toch weerblikken op een 

onvergetelijke oldtimerreis, zonder motorpech. 

 

Een aanrader op alle vlakken… 

 

  

 

Jo Legiest en Christine Van Hoecke 
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Retouradres:

Gillet Francis

Lammekenslaan 4 bte 21

8300 Knokke

Driemaandelijks tijdschrift  P000200

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bissegemstraat 33 , 8560 Gullegem , Belgium 
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